
AMT 

 



Een langere trail dit weekend, een langer verslag dus. Veel plezier aan zij die het 

willen doorworstelen, voor de anderen: 110 kms AMT met 5000 hm in een kleine 

22 uur. Have fun. 

Gisteren trok ik al voor de 3de keer in 3 jaar naar ‘Les Hautes Rivières’ voor een 

rondje Ardennen Mega Trail of AMT voor de ingewijden. De ronde van 2018 liep 

ik ooit in 18 uur als training, vorig jaar eindigde mijn poging halverwege, op 54 

kms, omdat ik het hoofddoel van vorig jaar (de EMI-extreme) niet in gevaar wou 

brengen. Ik wist dus ongeveer wat ik kon verwachten maar werd toch opnieuw 

verbaasd over de pracht van deze regio, toch redelijk dicht bij huis. Op 108 km 

kilometers hangen de parcoursbouwers de ene steile klim na de andere, steeds 

uitdagend maar zo mooi dat je de hoogtemeters vergeet. Wat naast de vele 

steile en technische passages opvalt zijn de vele kilometer dwars door de 

bossen, geen baan of huis te zien, enkel de stilte van de natuur (en die 3 

kwetterende trailgenoten genoten natuurlijk). We vertrokken na een korte nacht 

om 4 uur ’s ochtends met een stevig onweer in de verte, gelukkig nog droog op 

dat moment.  



                                                                     



 

De eerste 4 uur had het normaal snel licht moeten zijn maar de regenwolken 

beslisten er anders over. We kregen een paar uur neerslag maar na dat veel te 

droge voorjaar was dit een welkome afkoeling. Al van het begin wisselen we het 

lopen af met stappen als het te steil is (meer dan de helft van het parcours dus), 

daardoor gaat het traag maar duurzaam. We zijn met z’n 4, allemaal 

geroutineerde ultra-lopers dus we tellen de uren en kilometers niet echt. Door 

het natte parcours is het soms wel opletten geblazen op de vele steile traversés 

en afdaling, we schuiven allen op z’n minst een paar keer. Bij het vertrek zagen 

we nog 2 Franse collega’s die het parcours van de 54 kilomber gedaan hadden en 



ze waarschuwden ons ‘Il y a beaucoup de végitation’, dat was niets overdreven. 

Hoe verder we op de track waren, hoe meer begroeiing, vooral onder aan de 

helling waar het pad moest gezocht worden. Waar deze trail normaal al een 

uitdaging was op vlak van navigatie, was het nu bijna onmogelijk om steeds het 

goede pad terug te vinden. Als we even een loopbaar segment hadden (brede 

gravel-strook) wisten we direct dat we waarschijnlijk een klein afslagje gemist 

hadden tussen de struiken. Als er 2 paden waren kon je zo het steilste of 

moeilijkste pad kiezen. Door de vele varens/doornen/struiken/netels waren 

sommige afdalingen een grotere uitdaging dan de steile klimmetjes. We kregen 

meer en meer respect voor de organisatoren die al deze paden voor de wedstrijd 

moeten maaien en afpijlen.  



      



        



 

Na 30 kilometer (toch al 5 uur onderweg) was onze watervoorraad bijna op en 

konden we met de lifestraw bijvullen uit één van de talrijke beekjes onderweg, 

heerlijk fris water. Tijdens de officiële wedstrijd is er enkel water op de 

bevoorrading te vinden maar wij hadden voor deze tocht een uitgebreide 

catering, voorzien door de ouders van Ward.  



     
                    

                 

         



Na 40 kilometer konden we onze voorraad bijvullen en genieten van een volledige 

ravito. Daarna volgden 15 kms met een 3-tal klimmetjes tot Revin. Elk van deze 

hellingen was goed voor minstens 250 hm, een waar genoegen.  



     
    



 



Door de wind was het aangenaam warm, boodschap was wel te blijven drinken, 

met ons 4 dronken we een dikke 30 liter bij elkaar. In Revin werden we door het 

supportteam verwend met een heerlijke Pizza als aanvulling op al het andere 

lekkers. 



                                                     

 



We zaten op 55 kms en hadden al een 2500 hm op de teller. Het werd duidelijk 

dat we niet voor middennacht zouden landen, maar dat had geen belang. We 

konden allen nog volop genieten van de volgende single-track, opnieuw wat steiler. 

30 procent hellingen werden 40 procent, 50 procent en meer, puur trail-fun.  In 

Anchamp passeren we langs een opnieuw onbestaand en ontoegankelijk pad vlak 

langs de Maas en ik kan de lokroep niet weerstaan. Even later zitten we met z’n 3 

in het water, natte schoenen en kleren hadden we toch al 15 uur aan een stuk.  



     



      

Deze verfrissing stuwt ons de volgende helling op en daarboven krijgen we een 

stuk van wel zeker 2 kms waar we gewoon op kunnen doorlopen, zonder takken, 

doornen, steile passages, rotsen en al dat ander leuks. Eens in Lafour stond naast 

de cateraar ook een groepje traillopers op ons te wachten na hun plaatselijke 

rondje. Eén van hen bleek mede-organisator van de AMT te zijn. Vreemde 

ervaring maar ik kon m’n respect en dank voor dit mooie parcours meegeven, een 

leuke pauze. Na Laifour volgt normaal een helling die ze ‘Madagascar’ noemen 

maar nu zat deze er niet in, wel 50 m eerder en minstens even steile. Van 150 hm 

naar 400 hm op 800 m, na 73 kilometer komt dat des te harder aan.  



            



 



                                           



 



 

 

We klagen nog steeds niet en voelen ons gezien de omstandigheden prima en 

klaar om door te gaan. 2 hellingen en nog wat meer verwilderde afdalingen voeren 

ons naar het volgende dorp. De laatste 2 kilometer afdalen naar Monthermé 



geeft sommigen van ons een boost en anderen een stevige mokerslag. Gelukkig 

staat de wagen klaar met een verse lading cola, wat een godendrank op dit 

moment. Aangezien dit het laatste punt is met eten/drinken en we nog 20 kms 

moeten doen (we schatten correct in dat dit nog een 4 uur zal duren) laden we 

onze racevest goed vol. De lamp mag opnieuw op aangezien het al 21 uur is. We 

zijn dan al 17 uur onderweg maar de spirit is nog goed hoewel 1 van ons het nu 

echt wel ‘niet meer zo leuk’ vindt worden.  

 

Bij de laatste 4 hellingen van de dag zitten er gelukkig 3 lange maar minder 

steile hellingen en in de afdaling kan er zowaar gelopen worden. We slagen er nog 

in om aan 9 km/u richting finish te cruisen, dankbaar dat er op het einde geen 

extreem steile stukken meer voorgeschoteld worden. Uiteindelijk is het bijna 2 

uur ’s nachts als we door de Semois waden, de kortste weg naar de finish en ook 

deel van het originele parcours. We zijn redelijk tot extreem uitgeput maar 

vooral zielsgelukkig om dit te kunnen beleven. Dit blijft voor mij de mooiste regio 

binnen haalbare afstand waar je in een prachtig decors veel hoogtemeters kunt 

doen zonder veel mensen of dorpen tegen te komen. Ik kom hier zeker nog terug. 



                                         



 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 


