
Les Ecrins, tussen ‘inconscient’ 

en ‘impressionant  
 

 

 

Het plan was om naar analogie met mijn uitstap naar Corsica, 2 jaar geleden, en de GR 11 vorig 

jaar opnieuw een stevige tocht in te plannen. Andorra zou de bestemming zijn na de korte 

passage van vorig jaar door dit prachtland. Covid besliste echter al snel dat een alternatief 

plan moest uitgewerkt worden. Bij een zoektocht op Tracedetrail met als filter: meer dan 100 

km en meer dan 5000 D+ kwam bij het inzoomen op de Alpen ‘la petite trotte a Vic’ al snel als 

top kandidaat naar boven. Een tour van bijna 200 kilometer met 17.000 D+ dwars door de 

Ecrins, een gebied dat mij al sinds mijn jeugd intrigeerde als ‘ondoordringbaar’ massief. Vaste 

partner in crime Bart Degroote was alvast direct kandidaat en ook Erik Michels was na ons 

avontuur vorig jaar (EMI extreme) was geprikkeld door deze uitdaging. De route werd 

opgesplitst zodat logies en bevoorrading geen probleem zouden vormen, niet evident in een 

gebied dat ‘fin de saison’ is en waar, mede door Covid, veel hutten en hotels al aan het sluiten 

waren. De étappes waren naar mijn gevoel en kennis van het terrein haalbaar, vroeg vertrekken 

en in de late namiddag landen met wat extra tijd voor onverwachte hindernissen met 

verschillende varianten voor de minder evidente passages (passages met een technisch of 

onbestaand pad). Hieronder het uitgebreide verslag van dit alles. Per dag vind je ook een link 

(Link naar 3-D activiteit) met een overzichtelijk filmpje van die dag-etappe met wat foto’s. 

Het volledige traject in een filmpje . Met foto's/filmpje. Veel plezier (english version: 

http://moerdijk.be/landerloopt/verslagen/ecrins_eng.htm) ’ 

 

http://www.moerdijk.be/landerloopt/verslagen/verslag_corsica.htm
http://www.moerdijk.be/landerloopt/verslagen/verslag_psr.htm
https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/108211
https://vimeo.com/368303716?fbclid=IwAR0z9z6g1vlOY0tuqUQ0IoSsJKVfxPndik3kY-sAsFA_1johrUvp6tXKIAY
https://www.relive.cc/view/vLqe1Y3NwRq
https://www.relive.cc/view/vXOdBrPnz4q


Aankomen: 9 kilometer, 800 D+, 800 D-, 2 h:St-Maurice-en-Valgaudemar 

Link naar 3D activiteit 

Na een rit van 900 kilometer hebben we allen nood aan een uitstapje. Snel inchecken en nog 

rap van het laatste zonlicht profiteren dus. We vertrekken vlak aan het hotel in St-Maurice-

en-Valgaudemar voor een lokaal tochtje. Ik kies ervoor om even ‘door te gaan’ en pits 10 minuten 

af van het Strava segmentje (500 hms op 2 kilometer) om vervolgens een mooi rondje van 8 

kilometer en 800m D+ vol te maken. Voldaan kunnen we aanschuiven in hotel ‘Le Val Des Sources’. 

Naast een zeer hartelijk ontvangst biedt dit hotel ook een overheerlijk maal, alles is 

huisgemaakt en wordt door de eigenaar in geuren en kleuren beschreven, de koning te rijk. 

 

https://www.relive.cc/view/vdvmQ4LRZxv
beschrijving:http://www.levaldessources.com/


                        



 

 

Dag 1: 35 kilometer, 3660 D+, 2800 D-, 10 h: St-Maurice-en-

Valgaudemar naar Réfuge du pré de la Chaumette: Link naar 3D activiteit 

 

De dag begint met een heerlijk ontbijt, opnieuw top en ideaal om een dag onbezorgd door de 

bergen te trekken. Om 7.30 vertrekken we op weg voor een heerlijk avontuur. Deze dag staan 

er een 2-tal echt grote beklimmingen op het programma maar we beginnen met een paar 

kilometer die ons steeds dieper in de vallei brengen. Andere wandelaars komen we niet tegen, 

https://refugepredelachaumette.ffcam.fr/
https://www.relive.cc/view/vdvmQ7DdpNv


tijdens de ganse tocht komen we trouwens meer Marmotten tegen dan mensen. Vooral de rust 

en stilte overvalt ons hier, we genieten met volle teugen. Na deze opwarming krijgen we een 

eerste stevige klim voorgeschoteld, meer dan 1000 hm op een paar kilometer (col du Pétarel), 

het is de voorbode van alle beklimmingen in deze tocht: no nonsens, straight up/down. Ook 

typisch voor deze tocht, een korte passage op de col en dan hetzelfde opnieuw naar beneden. 

Genietend komen we in ultra-modus, soms in stilte, soms beschouwend, altijd welgezind. 

Beneden aan de rivier kunnen we dankzij onze ‘Lifestraw’ bijtanken, een onmisbare tool tijdens 

dit soort tochten. We gaan na een korte pauze door voor de 2de grote klim van de dag. Na een 

pittige start leidt de track van Vic ons hier over glooiende alpenweiden en langs spectaculaire 

riviertjes, de herders met hun kudde schapen zijn altijd in de buurt. We komen aan een eerste 

passage ‘hors piste’ en hier blijkt al snel dat onze vriend ‘Vic’ van een uitdaging houdt. Het 

wordt duidelijk dat je deze track niet kunt nemen zonder de nodige alpiene ervaring. ‘Don’t try 

this at home’ is hier van toepassing. De passage over de col nemen we in een Terril waar je 

enkel op handen en voeten nog vooruit kunt geraken, bij slecht weer niet te passeren. Een helm 

en sneeuwpikkel zijn eigenlijk de minimum vereisten om deze passage veilig te nemen. Het 

uitzicht boven is er ééntje om van te snoepen. 

 



 

 

We skiën naar beneden langs de andere kant van deze gigantische ‘terril’, met zicht op de 

volgende col van de dag. In de vallei passeren we nog een rotsformatie langs een soort 

‘geitenpad’, ontoegankelijk na de betere zomerse regenbui maar de ultieme passage, hoog boven 

de vallei. De laatste 8 kilometer is het vat een beetje af voor ons en de laatste 2 kleinere 

beklimmingen vallen iets zwaarder uit op dit uur van de dag. We komen pas om 18.30 aan in de 

hut waar ze blijkbaar al in hogere staat van paraatheid waren. Ze hadden reeds de omliggende 

hutten gecontacteerd om te vragen of we toevallig daar al gesignaleerd waren. De les van de 

dag: even bellen voor het vertrek naar de volgende hut om onze plannen door te geven. Bij wijze 

van experiment deze dag heb ik deze dag enkel een ontbijt gegeten, daarna enkel nog water. 

De heerlijke lasagne smaakt des te meer en we hebben er geen probleem mee om met de 

zonsondergang mee in ons bed te kruipen. Het wordt een heerlijke nacht, gelukkig niet te koud 

op deze hoogte (1800 m). 

 



Dag 2: 37,5 kilometer, 2465 D+, 2970 D-, 10 h: Réfuge du pré de la 

Chaumette naar Vallouisse: Link naar 3D activiteit 

 

Vandaag vertrekken we iets vroeger om wat meer marge te hebben. Na de hut krijgen we al 

direct een 1000 hm voor de voeten, heerlijk opstaan. We klimmen vlot en komen boven op de 

col een collega tegen die 13 dagen in dit gebied rondtrekt. We zullen later leren dat het een 

Luikenaar is als we hem op dag 4 opnieuw passeren, bizarre ontmoetingen.  

 

 

 

Na een 2de col kort na de vorige krijgen we een heel lange vallei-passage. Opnieuw valt het op 

hoe ruw dit gebied is. Heel veel hellingen zijn pas recent sneeuwvrij en de erosie heeft er vrij 

spel. Grote steenbrokken en ontwortelde bomen figureren in deze scene. Deze vallei leidt ons 

naar de laatste grote uitdaging van de dag. Ver in de vallei zien we al de passage waarvan we 

allen denken: NO WAY dat we daar over kunnen, het is een 2de passage zonder pad dus twijfel 

is menselijk. 

 

Aangezien het nog vroeg is en we via een kortere weg op onze eindbestemming kunnen geraken 

besluiten we om de uitdaging aan te vatten, terugkeren is steeds een optie. De haalbare lijn 

ontplooit zich langzaam als we hoger komen. Haalbaar maar handen en voeten zijn beiden nodig. 

We merken ditzelfde patroon nog meermaals verder in de tocht, ‘never judge the hill from a 

distance’. 

https://refugepredelachaumette.ffcam.fr/
https://refugepredelachaumette.ffcam.fr/
https://www.relive.cc/view/vAOZxVPzLoq


 

 

 

De beschrijving ‘maandlandschap’ of speeltuin van rotsblokken is van toepassing op de afdaling 

die volgt. Zelden zoveel stenen op 1 helling gezien.  

 



 

 

Als we uit de vallei komen gaat het hartje van de klimmers onder ons sneller kloppen als we in 

lokale ‘klimwalhala’ blijken te zijn: Ailefroide. Een cola op het lokale terras is welkom en we 

wanen ons even deel van lokale klimmers-clubje. Wat volgt zijn 8 kilometer waarbij we de vallei 

uitlopen, heel mooi maar niet te onderschatten na deze opnieuw zeer stevige etappe. We komen 

pas om 18.30 aan onze AirBNB waar de sleutel zoals afgesproken binnen op de tafel van het 

appartement ligt, heerlijk om zo te kunnen reizen. We zijn net op tijd om ons in de lokale 

supermarkt te bevoorraden voor de volgende dagen, de enige echte bevoorrading tijdens deze 

tocht. We vernemen dat alle restaurants als gesloten, zo laat op het seizoen dus gaan we voor 

zelfgemaakte pasta, extra veel kaas en zout, Goddelijk. Na een lekkere douche, één van de 

voordelen van een appartement, kruipen we er opnieuw vroeg in. De volgende dag is er ééntje 

die vroeg aangevat moet worden. 

 



Dag 3: 45,2 kilometer, 3885 D+, 3000 D-, 12 h: Vallouisse naar Réfuge 

Alpde de Villard Arène: Link naar 3D activiteit  

 

Om 4 uur gaat de wekker, we hebben er zin in. Met onze hoofdlamp starten we voor onze 

langste klim, 1700 hm naar de lokale piek. Een prachtige ochtend met de opkomende zon, zicht 

op de Mont Pelvoux, … 

 

 

 

Om 9 uur kunnen we genieten van een heerlijk panorama, we zien in de verte waar de dag ons 

zal brengen, de graat-passage die volgt (opnieuw zonder pad) blijkt gelukkig zeer acceptabel. 

We maken er zelf een life-facebook filmpje van. 

 

 

 

https://refugealpedevillardarene.ffcam.fr/
https://refugealpedevillardarene.ffcam.fr/
https://www.relive.cc/view/v8qV8G9pm3O
https://www.facebook.com/lander.debrabandere/videos/10207977612354800


Het laatste stukje van de passage nemen we de ‘soft vertion’ van de track van Vic, de Die Hard 

afdaling is voor ons ‘a bridge to far’. 

 

 



 

Wat volgt is een heerlijke ‘traverse’ van de volgende vallei, we genieten van opnieuw een 

schitterende dag. Op dit punt maakt de originele track een soort ‘detour’ wat ons de kans geeft 

om even onze eigen weg te gaan. Bart en Erik kiezen om rechtdoor te gaan om van een 

welverdiende middagdut te genieten. Ik kies voor een extra lusje van 10 kilometer met een 

1000m D+ en D- . Een snelle afdaling en uitdagende klim naar het lokale meer, gevolgd door een 

super technische afdaling, gelukkig gezekerd met kettingen. We vinden elkaar terug om verder 

af te dalen naar de vallei, nog 1 klim te gaan. 

 

 

 

 

 

Beneden bellen we even naar de hut, dieper in de vallei is er nooit bereik (bijna nergens tijdens 

de tocht trouwens), nog een les die we leerden: een satelliet-verbinding (inreach) is de enige 

manier om hier te kunnen communiceren. De Gardien wacht op ons, wij zijn z’n enige klanten. 



De klim (800 hm) verloopt voor mij moeizaam, het extra rondje eist z’n tol. Een in de hut begint 

het te regenen, perfect timing opnieuw. 

 

Dag 4: 41,4 kilometer, 3134 D+, 3000 D-, 13 h: Réfuge Alpde de Villard 

Arène naar Réfuge du lac de la Muzelle: Link naar 3D activiteit 

 

Vandaag het meest cruciale stuk van de tocht. Een hoog alpiene passage zonder pad moet ons 

een omcirkelende tour van 40 kilometer besparen, volgens de eigenaar van de hut ‘aucun 

difficulté’ voor ervaren rotten als wij. Enigszins gerustgesteld en met de verslagen van 

CamptoCamp in het achterhoofd vertrekken we. De klim gaat zeer vlot tot 3000 m hoogte, de 

laatst 100 m klimmen vraagt een fikse dosis klauteren. We kiezen ervoor om de laatste 10-

tallen meters in de sneeuw te klimmen om de puinhelling te vermijden. Onze stijgijzers onder 

de trailschoenen blijken zwaar ondermaats en enkel de ijsbijl helpt ons veilig naar boven. Eens 

boven zoeken we tevergeefs naar de kabels en markeringen die beschreven stonden en 

bevestigd werden door de gerant van de hut. We besluiten dan maar om zelf de veiligste route 

te nemen, langs de wand, zo ver mogelijk van de steenpuit-goot in het midden. Deze passage is 

dus allesbehalve ‘zonder moeilijkheid’ en enkel met onze gecombineerde ervaring en 

klimtechnieken slagen we er in om de lager-liggende puinhelling te bereiken. Het is ons 

duidelijk, deze passage raden we aan niemand aan, dit is zelf in ideale omstandigheden enkel 

voor de ervaren en goed uitgeruste alpinisten. Once again :DON’T TRY THIS (at home).  

 

https://refugealpedevillardarene.ffcam.fr/
https://refugealpedevillardarene.ffcam.fr/
http://muzelle.a-venosc.com/
https://www.relive.cc/view/v8qV8G9px7O
https://www.camptocamp.org/routes/53792/fr/col-du-clot-des-cavales-versant-w


   



 

 



 

 



 

 

Er volgend 2 lange secties (6 kilometer en 12 kilometer) door de vallei, heel mooi en pittoresk 

maar net iets meer tijdrovend dan voorzien. Het is al 17 uur als we naar de hut bellen met de 

boodschap dat we nog beneden moeten vertrekken, de boodschap is duidelijk: ‘stop met bellen 

en vertrek, we zetten een pot soep klaar’. Een klim van 1300 hm met een klettersteig sectie en 



een ietwat onduidelijk pad om af te dalen in de opkomende nacht brengen ons een dikke 3uur 

later in de hut.  

 

 

 

We krijgen de boodschap de we nog een kwartier hebben om soep te eten, te douchen en ons 

klaar te maken: ‘merci pour être venue si tard, vous êtes des inconsciences pour lesquelles on 

a des hélicopters’ waren de wijze woorden van onze moederlijk bezorgde gardienne. 

 

Dag 5: 39 kilometer, 2600 D+, 3800 D-, 11 h: Réfuge du lac de la 

Muzelle naar St-Maurice-en-Valgaudemar: Link naar 3D activiteit 

 

De laatste dag beginnen we onder bewolkte hemel, de eerste keer deze tocht. Geen grote 

technische uitdagingen deze keer dus weinig zorgen. Deze dag de normale portie klimmen en 

dalen, zoals we van de Ecrins intussen kennen. We gaan in bijna rechte lijn van de hut naar ons 

hotel. Alleen liggen er op deze rechte lijn 3 serieuze cols: Valley hopping for experts: 600 up, 

800 down, 1000 up, 1000 down, 1300 up, 1700 down. Onder wisselende dreiging van regenbuien 

genieten we van onze gestage tred, we voelen dat het er bijna opzit en proberen maximaal te 

genieten.  

 

http://muzelle.a-venosc.com/
http://muzelle.a-venosc.com/
https://www.relive.cc/view/vXOdBrK5jkq


 

 

We passeren onze vriend van de 2de dag op de 2de helling van de dag en wisselen wat ervaringen 

uit, nog geen 100 man tegengekomen op 5 dagen en dan nog een paar keer dezelfde.  

Als bij mirakel valt de eerste regen pas na de passage van de laatste col. Het lichtspel van de 

wolken/regen/zon levert magische vergezichten. GENIETEN.  

 



 

 

In de vallei lopen we de laatste 3 kilometer in de regen, op asfalt, enkel denkend aan het 

heerlijke maal dat ons te wachten staat.  In het hotel staat de eigenaar ons op te wachten: 

‘vous êtes vraiment impressionnante’ 

 

Over and Out. We hebben 207 kilometer afgelegd met 

16.500 hm in het spoor van Vic. Het was magisch, 

heerlijk, overweldigend, prachtig, uitputtend, …  

 

Rest alleen de vraag: Wie is Vic en waar vinden we hem 

… 


